Latijns-Amerika trok me van jongs af aan. De pampa’s, de ruimte, de
manier van leven.

Na afronding van mijn studie bosecologie in Wageningen greep ik de
kans in Ecuador te werken in een project voor bosherstel in de Andes en
ben er gebleven.

Werken bij NGO’s bleek niet mijn ding en besloot na een jaar of wat mijn
andere jongensdroom te volgen en een eigen bedrijf op te richten.

Nu na twintig jaar heb ik een florerend bedrijf Naya Nayon dat
hangmatten en tagua exporteert naar Nederland en de rest van de
wereld.

Hier ben ik getrouwd en we hebben drie kinderen.

De gevolgen van de verschraling van de consulaire diensten werden ons
jaar of wat geleden goed duidelijk, toen we -na opheffing in Quito van de
Nederlandse ambassade en later consulaat- een paspoort voor onze
kinderen in Lima, Peru zouden moeten aanvragen. Dat zou dan aan
onkosten voor het verkrijgen van een paspoort -rekenend vliegreis voor
vader en kind, verblijfskosten e.d.- op zo’n 1000 USD per paspoort
uitkomen.

Uiteindelijk werd het goed opgelost, maar het voorval deed me beseffen
dat er een stem moet zijn die opkomt voor de belangen voor
Nederlanders buiten Nederland.

Toen ik een paar jaar geleden een oproep van Eelco Keij zag, ben ik bij
de SNBN aan boord en in het bestuur gekomen. Ik ben lid van de FvD en
zie met veel plezier hoe we in de SNBN van alle politieke gezindten
samenwerken ter bevordering van ons algemene doel.

Tevens ben ik de penningmeester van de stichting.

Onno Heerma van Voss




